
Er is een fakkel in ieder hart, 
Soms helder schijnend, soms koud en zwart. 
De Geest van boven komt met Zijn vuur, 
Ontsteekt de fakkel verlicht Zijn huis. 
 
Kom, neem je fakkel mee naar het duister, 
Op zoek naar mensen, verward, verwond. 
Kom, toon je fakkel aan alle mensen. 
Neem je fakkel verspreid het licht 
Neem je fakkel verspreid het licht. 
 
 
Wij dragen samen het licht van Jezus 
hef op de fakkel tot het duister wijkt. 
Bid tot de Vader in de naam van Jezus: 
Maak ons een baken in de duisternis. 
 
Kom neem je fakkel mee naar het duister, 
Op zoek naar mensen verward, verwond. 
Kom, toon je fakkel aan alle mensen. 
Neem je fakkel  verspreid het licht 
Neem je fakkel  verspreid het licht 
 
 
Zeg dan toch waar het om gaat 
Het is nu nog niet te laat. 
Veel te vaak zwijgen wij stil, 
Blijft ons hart zo koud zo kil 
 
God geeft ons bewogenheid 
Voor een mens in smart 
Deel dan liefdevol Zijn woord, 
Spreekt van hart tot hart. 
 
Mensen zijn op zoek, mensen zijn op zoek. 
Naar de zin van hun bestaan. Wees een open boek 
Mensen zijn op zoek, mensen zijn op zoek. 
Staan wij er wel bij stil: mensen zijn op zoek. 
 
Mensen zijn op zoek, mensen zijn op zoek. 
Naar de zin van hun bestaan. Wees een open boek 
Mensen zijn op zoek, mensen zijn op zoek. 
Wat of dat zeggen wil? Wijs hen de weg naar God 
Wijs hen de weg naar God, Wijs de weg naar God 
 
Oorspronkelijke titel: Go light your World 
Ned. tekst: Tineke Tuinder 
Oorspronkelijke titel: People need the Lord 
Ned. tekst: Johanna van Lennep 
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